
 
 

www.madelijnekool.nl - info@madelijnekool.nl 
 

‘De Kanarie in de Kolenmijn’  

© Tekst/muziek: Madelijne Kool/Jaco van der Steen  

(deze tekst mag gebruikt/gedeeld worden voor niet-commerciële doeleinden en altijd met 
naamsvermelding) 

Refrein 

Ik ben de kanarie in de kolenmijn 

Ik zing… voordat het giftig wordt 

Ik zie het al voor jij het hoort 

Ik zing zacht – maar raak en fijn 

Ik ben de kanarie in de kolenmijn  

Couplet 1 

Ik ben geen baas, geen manager, geen meldpunt op een muur 

Ik ben geen klokkenluider, ben niet de olie op het vuur 

Ik ben niet van de regeltjes, ik schreeuw het niet van daken 

Maar als de sfeer wat daalt, weet ik: dit zijn mijn zaken 

 
Ik ben de helper, de haven, de veilige plek 
Geen CEO met macht of zo, ik wrijf niet in de vlek 
Ik huil niet met de wolven mee, zeg niet wat jij wilt horen 
Maar ik sta klaar voor jou, je mag me altijd storen 
 
Refrein 
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Couplet 2 

Ze zeggen vaak: “Je hoort ‘t pas als het misgaat, veel te laat” 

Maar ik zie het aan de koffie, aan je blik en hoe je praat 

Ik lees tussen regels, de komma’s, de pauzes en de zinnen 

Ik luister wel, ik oordeel niet, ‘k wil jouw vertrouwen winnen  

 
Niet bang voor woorden, maar behoedzaam in toon 
Niet verstopt in schaduw, maar ook niet op een troon 
De spiegel zonder oordeel, ik laat je verder kijken 
Ik hóór je, ‘k zal nooit zeggen: “wat zit nou te zeiken?!” 
 
Refrein 

Bridge  

En nee, ik ben geen kliklijn  

geen toeter in de zaal 

Maar WEL de fluister in de storm 

De warme vinger aan de pols... van de bedrijfsmoraal 

 
Refrein  

Ik ben de kanarie in de kolenmijn 

Ik zing… voordat het giftig wordt 

Ik zie het al voor jij het hoort 

Ik zing zacht – maar raak en fijn 

Ik ben de kanarie in de kolenmijn 
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